HOERA!

WE MOGEN WEER BRID

Lieve mensen wat heerlijk dat de samenleving weer open gaat.

Dat de cafés weer open zijn, de restaurants, de zaaltjes. En dat ik jullie daar
weer samen zie zitten.

Een zwarte periode lijkt achter ons te liggen.
Want wat hebben jullie geleden, als bridgeclub.
Wat stelt bridge nog voor als je elkaar niet kunt zien. Als je via een scherm

moet bridgen.

Als je niet de opwinding kunt voelen van een spannende partij. Als je elkaar
niet aan kunt kijken en seintjes aan elkaar kunt geven - hoewel ik van mijn
tante, Coby Wichers, begrepen heb dat dat helemaal niet mag!

Waar we het WEL over eens zijn is dat bridgen via een scherm, zonder elkaar te
zien, geen bridgen is.

Wat dat betreft is bridge net als het kantoorleven, het onderwerp waar ik
wekelijks columns over schrijf voor NRC Handelsblad.
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Ook daar hebben veel mensen geleden tijdens de coronacrisis, ook daar moest
alles het afgelopen anderhalf jaar via het scherm.

Ook daar zat iedereen thuis en zat iedereen z'n collega’s te missen. Veel
mensen hebben vergaderd via de computer tot ze erbij neervielen.

Kregen hoofdpijn van alle aanbellende postbodes.

Werden gek van elkaar soms, en van hun gezin thuis.

Daar had ik wel een tip voor, maar dat kon je ook niet elke dag doen
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Of erger nog: veel mensen schreven me dat hun geliefde thuis op z’n werkplek
ineens een vreselijk type bleek te zijn die allemaal raar jargon gebruikte zoals
afspraken inschieten, sturen op kwaliteit en het plukken van laaghangend fruit.



Maar het meest hebben al die thuiswerkers hun collega’s gemist.

(WERK)GELUK IS SAMEN WERKEN EN SAMENWERKEN

Kijk, zo zie je weer hoe een bridge club met kantoor overeenkomt. Want dit
voelen jullie vast ook zo, toch?

De clubleden die elkaar hebben gemist, de praatjes, even weer weten hoe het
met elkaar gaat? Dat doe je toch het beste als je bij elkaar in één ruimte kunt
zijn. Niet via een scherm.

Toch is er ook een groot verschil tussen een bridgeclub en kantoor.

En dat is dat het op kantoor niet altijd prettig was om te zitten.

Op de bridgeclub is het altijd gezellig om bij elkaar te zijn, op kantoor is dat
soms ook zo, maar best vaak ook niet.

WAT WAS HET SOMS EEN HERRIE OP KANTOOR




Want op kantoor werd je vaak afgeleid.

Maar ook de collega’s die achter je bossen wortels zaten weg te knagen.
Het geklets om je heen.

Nutteloze vergaderingen.

De coronacrisis was dus voor heel veel mensen stiekem best een zegen. Of

althans, zo noem ik het natuurlijk niet, dat zou oneerbiedig zijn, maar het was
zeker zo dat thuiswerken voor veel mensen veel voordelen bood.
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Een lezer schreef me laatst: Ik heb het afgelopen anderhalf jaar thuis meer
gedaan dan in de tien jaar ervoor op kantoor.

Voor kantoren breekt er nu dus een spannende nieuwe tijd aan.

Wat gaan ze doen nu iedereen weer naar kantoor mag? Gaan ze allemaal weer
terug of zullen veel mensen toch meer thuis blijven werken omdat dat veel
voordelen biedt?

Gaan ze een combinatie maken van thuiswerken en op kantoor?

Of iedereen weer terug naar kantoor.

Zelf denk ik dat laatste. Allemaal weer terug naar kantoor.



LEKKER WEER NAAR

KANTOOR!

Net als bij jullie op de bridgeclub.

Ook daar lijken bridge en kantoor dus heel veel op elkaar.

Nou ja, niet op de slapende mensen hoop ik voor jullie, maar wel dat iedereen
weer bij elkaar wil zijn.

Veel mensen willen wel graag af en toe thuiswerken, omdat ze zich daar beter
kunnen concentreren, maar ze zullen toch weer allemaal naar kantoor gaan
omdat de kracht van kantoor heel groot is.

Want daar is de baas, daar zijn je collega’s, daar gebeurt het kun je jezelf
profileren, daar is de gezelligheid. Ook al kun je er niet zo heeel goed werken.
Ik denk dat de titel van een van mijn boeken nog lang zal gelden namelijk
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Werken doe je maar thuis

Tegelijkertijd denk ik niet dat het vanzelf zal gaan, allemaal weer terug naar
kantoor.

Ik denk dat nog veel mensen best een beetje huiverig zullen zijn om terug te
keren. Bang om besmet te raken, bang om de anderhalve meter regel los te
laten.

Mijn tekenaar Tomas Schats maakte een illustratie van zo’n soort collega die
huiverig is om terug te komen, maar wel moet.
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Ik vond hem heel grappig, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in.
Tegelijkertijd zijn er ook collega’s die helemaal niet bang zijn en iedereen weer
willen gaan knuffelen, drie zoenen willen geven en weer willen kletsen met z’n
allen bij de koffieautomaat en bij elkaar op het bureau zitten.

HET KANTOOR VAR
TOEKOMST?




Zoals in het oude kantoor van vroeger.

Ik denk dat dat in het begin best spanningen zal geven. Zeker als mensen
discussie krijgen over vaccinaties. Of ruzie over afstand houden.

Wil je wel of niet vergaderen in een kleine ruimte met je collega’s.

Ga je naar bedrijfsuitjes en borrels?

Daar zullen de komende tijd best nog veel gesprekken over gevoerd worden,
denk ik.

Ook daarin kan ik me voorstellen dat bridge en kantoor op elkaar lijken.
Want ook bij jullie heb je die verschillen tussen de leden. Ook daar zal er nog
een tijdje onduidelijkheid heersen: is het wel of niet veilig om te komen, wat
zijn de regels. Moeten we wel of niet afstand houden. Wat zijn de risico’s?
Aan jullie als bestuurders de taak die onrust in goede banen te leiden en
onzekerheid weg te nemen.

Jullie zullen de leden moeten geruststellen, met ze doornemen wat er wel mag
en wat niet, wat de regels worden mbt vaccinatie, met leden gaan praten om te
bespreken hoe jullie langzaam weer terug naar normaal zullen gaan.

Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie dat zal lukken. Maar het zal niet altijd
makkelijk zijn.

Want het mag dan lijken of alles weer terug gaat naar het oude normaal, ik
denk dat het nog wel even zal duren voordat écht iedereen weer net zo
vertrouwd als altijd met elkaar aan tafel zal zitten.

We zullen weer even moeten wennen.

Maar ik weet zeker dat uiteindelijk de ongedwongen gezelligheid weer zal
terugkeren. Wat heerlijk dat de eerste stappen daar naartoe nu weer gezet
kunnen worden.

LEKKER SAMEN BRIDGEN!




Ik wil jullie daar heel veel plezier bij wensen en dank jullie hartelijk voor jullie

aandacht.
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